
 

Natuur-rijke Kerktuin 
Het gras en het grintpad voor de Vredebergkerk willen we omvormen tot een kerktuin. Een kerktuin 
die we natuurvriendelijk gaan inrichten met bij-vriendelijke beplanting en inheemse struiken  
 
Als werkgroep Groene Kerk nemen we het initiatief en met u en met jullie gaan we hiermee stap 

voor stap aan de gang. Een deel van het gras gaan we gebruiken om er een bloemenperk te 

realiseren en in een ander deel gaan we in het najaar inheemse struiken planten. Met een speels 

lopend pad door de tuin en natuurlijk een bank om op een mooie plek van het uitzicht of een goed 

gesprek te genieten. De strook met grind vervangen door bloeiende planten.  

Een groene ontmoetingsplek, daar zien we naar uit.  

Omdat eigenlijk overal al planten staan, zijn we op zoek naar mensen met een tuin die wel planten of 

zaailingen / uitlopers / stekken van hun planten willen doneren voor de kerktuin. Of misschien uw 

buren of familieleden? We denken dan bijvoorbeeld aan klokjes, ooievaarsbek, vrouwenmantel, 

hondsdraf, maagdenpalm, zeeuws knoopje, longkruid, ijzerhard, koekoeksbloem, beemdkrooon, 

duifkruid, marjolein, salie of akelei. 

Wanneer iemand een goede tuinbank weet of heeft houden we ons aanbevolen.  

Zaterdag 29 april gaan we aan het werk, plaggen, gras eruit en daarna planten erin. We maken er een 

leuke activiteit van, met koffie/ thee en wat lekkers en ook tijd voor ontmoeting. En sluiten af met 

een kop soep. Welkom om te helpen van 10 tot 13 uur.  

Wie weet een mooie, passende naam voor onze kerktuin? 

Lijkt het u leuk om mee te denken of te helpen op zaterdag 29 april of hebt u iets van bovenstaande 

gevraagde zaken laat het weten op engelien.heinen@hotmail.com.  

Werkgroep Groene Kerk 
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